
  Met dank aan Marleen Palfliet, missiepastoraal bisdom Brugge 

Een kruisje met een verhaal 
 

 

Een ronde schijf olijfhout 
zoals de wereldbol 
Met vier inkepingen: 
de vier windstreken waarin de kerk bloeit 
In het hart komt alles samen: 
Jezus, onze trekker, 
Hij die ons voorgaat in alles wat we doen 
 
Een touw met een parel: 
omdat jij een unieke parel bent in Gods hand, 
altijd met Hem verbonden 
 
Net zoals elk kruisje uniek is: 
met de hand gemaakt 
door mensen die het moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt 
 
Gemaakt in Bethlehem, waar alles ooit begon 
Door pelgrims naar jou gebracht 

 


