
 

 

 

Beste vriend van Missio, 

Het jaar 2022 is alweer bijna voorbij met talrijke hoogtepunten en ook met de nodige 

beproevingen! 

Wij danken u dat u ons steunt in onze missionaire inzet en in onze geestelijke en 

financiële solidariteit met de Kerk wereldwijd. Uw liefde voor de Kerk heeft veel haar 

vruchten afgeworpen. De weeskinderen van het weeshuis Yamba Mbi, Mbi Ngazo in 

de Centraal-Afrikaanse Republiek, de pastoraal werkers in Kameroen, de kleine en 

grote seminaries in Senegal, Togo, Benin en India, de jonge zusters in opleiding in 

Burundi danken u voor uw solidariteit.  

Ondanks de opeenvolgende crisissen bleef u de missionaire activiteit van de Kerk in 

uw hart dragen. U bent met ons de hele wereld rondgereisd. Uw bijdrage aan Missio 

heeft een boost gegeven aan onze wereldwijde kerk. Dankzij u kunnen 

kerkgemeenschappen over de hele wereld samen vieren, gevoed door het Woord van 

God en rond de tafel van de Heer. Van daaruit weten ook zij dat zij gezonden zijn om 

onrecht te bestrijden en Gods liefde op zeer concrete wijze over te brengen aan de 

meest kwetsbaren. U hebt bewezen dat het geloof in Jezus van Nazareth ons verenigt 

en ons draagt naar een toekomst vol vreugde en hoop, ondanks de onzekerheden van 

deze tijd. Dank u voor uw steun en voor het feit dat u getuigd hebt dat echte vreugde 

wordt gedeeld.   

Wij hopen onze missie in het jaar 2023 samen met u voort te zetten en zo bij te 

dragen aan weer een onvergetelijk jaar. Maar eerst wensen wij u prettige kerstdagen 

en een warme laatste weken van 2022.  
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